
 

              
   ZONDAGSBRIEF 
      Jaargang 10, nummer 25, zondag 15 maart 2026 

                                              4e zondag 40-dagentijd 
                                                                                     

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
  

9.30 uur      Sixtuskerk 
Voorganger:     Ds. J. Droogendijk, Franeker 
Ouderling:     Dirk Jan Volbeda 
Diaken:     Lammijna Hanenburg 
Lector:      Tjerk-Jaap Terpstra 
Organist:     Gerrit de Vries 
Koster:      Sipko Vlietstra 
Beamteam:     Jappie en Maaike Plat 
 
• Na afloop van de dienst is er koffie/thee drinken in het koor van de kerk! 

                             
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting collecte: 
1e Diaconie 
 

Geef tijdens de collecte in de dienst of maak uw bijdrage over op: NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie 
Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van ‘Collecte Diaconie’. 
 
2e Missionair Werk Nederland 
Pasen als missionaire kans  
Het landelijke evenement The Passion brengt het paasverhaal bij miljoenen mensen thuis – een unieke missionaire 
mogelijkheid. Daarom biedt de Protestantse Kerk diverse initiatieven rond de uitzending aan. Kerken kunnen 
bijvoorbeeld een kijkavond organiseren met buurtbewoners, zodat ze samen het verhaal beleven en doorpraten over 
de betekenis van Pasen. Uit onderzoek blijkt dat meer mensen zich hierna aanmelden voor een Alphacursus, en 
vooral jongeren geven aan dat ze door The Passion de drempel naar de kerk als lager ervaren. 
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening:  
NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum,  
onder vermelding van ‘Collecte Missionair Werk’. 
 
 

LITURGIE  
  

Lied voor de dienst 27: 2 – Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Lied 122: 1 – Hoe sprong mijn hart hoog op in mij 
Onze hulp en groet 
Lied 612: 1, 2, 3 – Wij komen als geroepen 
1e Schriftlezing door dominee: Efeziërs 5: 8-14 
Lied 215: 1, 2, 3 – Ontwaak, o mens, de dag breekt aan 
Gebed 
2e Schriftlezing door lector: Johannes 9: 1-7 
Lied 653: 1 – U kennen, uit en tot U leven 
Vervolg lezing uit Johannes 9: 8-34 
Lied 653: 4 – Gij zijt het licht van God gegeven 
Vervolg lezing uit Johannes 9: 35-41 
Lied 653: 7 – O Christus, ons van God gegeven 
Preek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lied 534: 1, 2, 3, 4 – Hij die de blinden weer liet zien 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Collecte 
1e Diaconie 

2e Missionair Werk   
Slotlied ELB 203: 1, 2,3 ,4 – Genade zo oneindig groot 
Zegen – Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

           
  

 
Bloemengroet: 
Zondag 8 maart zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Maartje Bierema-
Kuiken, Boargemaster Dukerstrjitte 16 en het echtpaar Dirk Jan en Ineke Ykema-van Valburg, Oevergast 7, Franeker. 
 

Maandag   16 maart 10-12 uur Inloopuur dûmny Martha  MFA It Waed 

    20.00 uur Kerkenraad    MFA It Waed 

Woensdag  18 maart 19.00 uur Midweekgebed    Sixtuskerk 

Donderdag  19 maart   9.45 uur  Koffieochtend    MFA It Waed 

 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Liturgisch bloemschikking 4e zondag veertigdagentijd 
 

Johannes 9: 1-13, 26-39 

Vers 5: Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld. 
 

De blindgeborene wordt op wonderbaarlijke wijze genezen. Hij volgt de opdracht van Jezus en wast zichzelf. Dan 

kan hij weer zien. Jezus was gekomen om het werk van God zichtbaar te maken en het licht van de wereld te zijn. 
Letterlijk en figuurlijk. Blijkbaar stonden sommige buren van de blindgeborene en anderen niet open voor het 

wonder. Ze geloofden het niet. Sommigen herkenden Hem niet eens. Vreemd. 
Verstonden zij de tekenen van Jezus niet? Stonden zij niet open voor de verrassende werking van de Geest? 

De blindgeborene getuigde dat Jezus hem genezen had en daagde de anderen uit om leerling van Jezus te worden. 
Laten we in onze rationeel ingestelde tijd het onmogelijke voor mogelijk blijven houden. De heilige Geest waaiert 

breed uit, binnen en buiten de kerk. Willen we ons laten verrassen? 
 

Uitleg bij de schikking: 

Het zichtbaar maken van het werk van God kan met wit bloeiende bloesemtakken die in de grote vaas worden 
geplaatst en die verbinding maken met de waaier. Veel bloesems zijn familie van de roos, een vijftallige bloem. Het 
getal 5 is het getal van de mens, de mens met zijn 5 zintuigen. Met die zintuigen kunnen we de ander zien, voelen 
en horen. Bloesems zijn bedoeld om vruchten te dragen, vruchten die ook door het doorwerken van de Geest 
kunnen ontstaan. In het kleine vaasje wordt een witte kaars geplaatst, teken voor het licht van de wereld. 

Voedselactie voor Oekraïne – Help mee!          
 

In Oekraïne beleven ze momenteel de zwaarste winter ooit. Voedsel en generatoren zijn van levensbelang. Vanuit de 
Friese Rijders kwam de dringende vraag om mee te werken aan een grote actie. Daarom houden wij in 

samenwerking met Poiesz Sexbierum een VOEDSELACTIE.  

 

      Waar kunt u doneren?  

20 & 21 maart – Poiesz Sexbierum Bij de ingang ontvangt u een lijst met producten die u direct in de winkel 

kunt kopen en inleveren. 
 

    Zaterdag 21 maart (10.00–12.00 uur): 

• MFA Sexbierum 

• It Mienskar Oosterbierum 

• De Klang Tzummarum 

• Archeologisch Steunpunt Wijnaldum 
 

    Minnertsga: 27 & 28 maart bij de Buurtsuper. 
 

        Gevraagde producten: Rijst, suiker, zout, zonnebloemolie, tarwebloem, macaroni, Brinta, havermout, thee, 

bouillonblokjes, bonen/knakworsten/rookworst in blik, lucifers. Hygiëne: shampoo, tandpasta, tandenborstels, 

maandverband, toiletzeep, kaarsen, waxinelichtjes. A-merken niet nodig. Liever blik dan glas. 
 

      Restanten kaarsen zijn welkom op Buorren 2, Oosterbierum. 

 

        De goederen gaan via Haulerwijk met de Friese Rijders naar Oekraïne. Met één bananendoos kan een gezin  

15 dagen vooruit. 
 

                     Meehelpen bij de inzameling? Aanmelden kan via 06-20647416. 

 

Samen maken we het verschil.          Meer info: www.frieserijders.nl 

 

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerkende diaconieën van Oud Barradeel 


